JUNGIAANSE VERSPREKING

ze zwaait met papier
op het papier staan letters
vette inkt

in inkt staat het onverbiddelijke
“Bloedbad in Bagdad”

ze zwaait
alsof ze zwaait met een vlag
ze niet weet dat die met bloed is bevlekt

ze zwaait met een vlag

alsof er een koningin voorbijkomt

onder haar arm het Eindhovens Dagblad
of is het de krantenkop

“Bloedbad in Bagdad”

voorbijgangers houdt ze aan
“Hebt u interesse in een abonnement
op het Eindhovens dagblad”

ik vrees dat zij geen kranten leest
deze wereldvreemde schoonheid
die ik vragen hoor:

“Wilt u een abonnement op

Het Eindhovens Bloedbad”
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